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Türünün “X” örneği. 
Yeni #-Class. 


Fileup dünyasının sınırlarının ötasina hiç İdmsa geçmemişti, Te İdi 9 lşfadilara İadar., lionfaruyla zarif, gür üyte agresif, Zrlıllamlan doğan bir başyapıt, 


Ye LAF LAFALI TALAP Tk Zİ, 


ga else tr 


Mercedes-Benz 


Ear öz dililği, ilaridii gasaddarıtalılıldı giz ailir. 


Dizellerin veda turları 

Artık sır değil. Markalar birbiri ardına açıklıyorlar. Dizel motor üretiminde yolun sonuna geliniyor. Bunda Dieselgate Skandalı'nın “katalizör” olarak katkısı oldu mu bilmem ama dev üreticilerin “meğer ne kirliymiş” diye birer birer dizele veda kararlarını açıklamaları bana çok da 

samimi gelmiyor. Üretim aşamasında yeni mi kirletmeye başladı? 
Üretim aşamasında Damıtma Pompası'na kadar süreçleri birlikte geçen benzin ve dizel, oradan bile “beyaz ürün” olarak çıkıyor. Elektrifikasyon sürecinde işleri hızlandırmak için seçilen günah keçisi değildir umarım. 
Ona bakarsak ham petrol Damıtma Kolonları'na geldiğinde ilk petrol gazı elde ediliyor. O pis pis kokan gaz çok mu temiz? Ha doğrudur, yanma sonrası dizelin yaydığı kara kara dumanlar kötü kokuyor, 

atmorfere zehir gibi yayılıyor ama diğerlerinin de o kadar temiz olduğunu düşünmüyorum. Hele elektriğin temiz olarak, sıfır emisyon olarak sunulması tam bir kandırmaca. Elektrikli otomobiller belki egzoz emisyonu yaymıyor gerçekten. Ama onların üretimi için fabrikalardan yayılan kara kara dumanlar da benzer bir noktaya geliyor. Bunlara çok hakim değilim, bilemeyeceğim ama bir otomobil gazetecisi, meraklısı, tutkunu olarak ben sürüş lezzetine bakarım. 7000-8000 devirlere çıkar benzinli motorlar, kokusuyla, sesiyle, ruhuyla ve tabii sağladığı çeviklikle tartışmasız daha keyifli. Dizel daha ucuz diye savunma gelebilir 

i artık öyle de deği!-, ucuz diye daha mı çok gezmek gerekiyor? 
Dizelle menzil daha uzun diye arabalardan mı inmeyelim? Dizel dediğimiz ticari araçlarda olur, vapurda olur, trende olur. En başından beri sevmedim, sevmeyeceğim. 


Dizel hemen bitmeyecektir. Zaten üretimi bitiren henüz tek tük, 

bütün markalar 4-5 yıl sonrasını işaret ediyor. Ya da kimileri emisyon yasalarının sert olduğu Avrupa'da dizel satışını bitiriyor. Ama o zamana kadar dizel motor satışları azalma trendiyle tam gaz sürecek. O satılan araçların da en az onar sene yaşayacaklarını düşünürsek kimse yakın vadede çevre temizliği beklememeli. İşin kötüsü, bizim gibi emisyon normlarını umursamayan bir ülkede o dizeller eskidikçe egzozlarından kapkara dumanları saça saça köfteci gibi çalışmaya devam edecekler. 
Kimsenin de umrunda olmayacak çevre mi kirlenmiş, ortalık dumana mı boğulmuş. 
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HOT NEWS 


Dr. Ekber Onuk'tan OYAK Renault'a ziyaret 


Dr. Ekber Onuk (solda), Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun. 


Türk otomotiv sektörünün duayenlerinden Dr. Ekber 

Onuk, Oyak Renault Motorlu Taşıt ve Otomobil Tutkunları Kulübü'nün davetlisi geldiği Oyak Renault'da, otomobil tutkunu yüzlerce çalışana otomobilin geçmişine ve bugününe 


dair çok zengin bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük 


otomobil üreticisi Oyak Renault, otomobil ve motosiklet kül- 


türü üzerine çalışanlara yönelik faaliyetlerin gerçekleştiği Oyak Renault Motorlu Taşıt ve Otomobil Tutkunları Kulübü MOT'OR'un etkinliğinde, Türk otomotiv sektörü duayenlerinden Dr. Ekber Onuk'u konuk ederek otomobil tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşattı. 30 Mayıs'ta 

Oyak Renault çalışanları ile buluşan Ekber Onuk, Mühendislik Proje Şefi olduğu Anadol STC16 serüveninden başlayarak kendi imzasını taşıyan Türk tasarımı spor otomobili Sazan'ın doğuşuna kadar olan süreci anlattı. 
Uçak mühendisi olan Dr. Ekber Onuk, aynı zamanda Türkiye'nin milli, radara yakalanmayan, dünyanın en hızlı hücum botunu üreterek tam 8 ülkeye ihraç ettiğini aktardı. Etkinlik sonrasında Dr. Onuk, ürettikleri hücum botun maketini Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'a takdim ederken; 1000'den fazla üyesi bulunan MOT'OR kulübü çalışanlarının motor parçalarından hazırladıkları kupa ise Ekber Onuk'a hediye edildi. Etkinlik kapsamında fabrikaya özel olarak getirilen Sazan da çalışanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 


Master Panelvan bayilerde 
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Renault, hafif ticari araç ürün yelpazesini zenginleştirmeye devam ediyor. Estafette'ten bu yana kısa panelvan geleneği olan Renault, kısa şasi Master Panelvan'ı 103.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Minibüs, kamyonet 

ve panelvan versiyonları bulunan Master modeli için müşterilerine yeni bir seçenek daha sunuyor: Master kısa şasi panelvan. 8 ve 9 m3'lük alternatifleri olan kısa şasi Master Panelvan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 
geçebilme gibi önemli bir özelliğe sahip. Yeni 2.3 dCi 130 
bg Euro 6 dizel motoru ile maksimum 320 Nm tork üreten Master Panelvan, 7.7 ve 7.8 litre değerler ile düşük yakıt tüketimi sunuyor. Master Panelvan, sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra ferah ve konforlu bir kabine sahip. Master Panelvan; ABS, Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Römork Savrulma Önleyici, Extended Grip (Yol Tutuş Desteği), Sürücü Hava Yastığı, darbe emici yan koruma barları,ön ve arka disk frenler gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak müşterilerinin beğenisine sunuyor. Diğer taraftan Master Panelvan standart sunulan zengin konfor donanım seçenekleri ile dikkat çekiyor. 


) RENAULT 


Passion for life 


Renault MEGANE Sedan 


Beklenmedik ol. 
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89.900 TL'den 


başlayan fiyatlarla, sınırlı sayıda. 


Apple CarPlay'M ile kontrol sende. 


Gün içinde gelen e-postalar, aramalar ve mesajlar... 
Hiçbiri yanıtsız kalmayacak. 


Apple CarPlay'M ile akıllı telefonunu aracının ekranına yansıt; gelen mesajları, e-postaları dinle ve tek tuşla cevapla. Apple CarPlay'M ile her an, beklenmedik ol. 


Renault'nun teri GİTAĞ) BEBE renaultcomtr 


Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg için kampanyalı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olup, kasko ve trafik sigortası hariçtir. Otomobilin fiyatı ile belirtilen fiyat farklılık göstermektedir. Megane Sedan'ın ortalama CO, salımı 96-142 g/km, yakıt tüketimi 3,7-6,3 1t/100 km aralığındadır. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında 


Hyundai, 2018 yılının başında Amerika Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni teknolojilerini tanıtmış ve özellikle adını NEXO olarak verdiği yeni otomobiliyle de şov yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hyundai, daha sonra birçok pazarda NEXO modeliyle ön plana çıkmaya başladı ve çevrenin korunması adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş oldu. NEXO'nun satışını ve payını özellikle Avrupa pazarında artırmayı hedefleyen Hyundai, bölgedeki yakıt ikmali yapılacak istasyonların yaygınlaşması için gerekli girişimleri yapmaya devam ediyor. Çünkü yakıt hücreli araçların satışının artması ve daha da yaygınlaşması adına dolum istasyonlarının genişletilmesi zorunlu. Ayrıca hidrojen yakıt hücreli araçlar, tamamen elektrikli modellere göre iki önemli avantaja sahip. Birincisi daha uzun bir sürüş mesafesi, ikincisi de daha kısa yakıt ikmali süresi. Bu bağlamda Hyundai, Almanya'yı en umut verici pazarlardan biri olarak görüyor. Çünkü FCEV yakıt hücresi araçlar için ülke çapında 2025 yılına kadar 400 yakıt istasyonu kurulmuş olacak. Ayrıca ilerleyen yıllarda Fransa ve İsviçre'nin de etkili pazarlar olacağı bekleniyor. 


Fuarlar gözden düşüyor 


Otomobil markalarının dev fuarların satışlara olan pozitif etkisine olan inançları giderek azalıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı'yla dönüşümlü olarak her iki yılda bir düzenlenen Paris otomobil fuarında bu yıl yer almayacağını açıklayan üreticiler arasına FCA Grubu'nun markaları Fiat, Alfa Romeo 

ve Jeep de katıldı. 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda FCA'nın bu önemli markalarının yanı sıra Volkswagen, Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel ve Volvo markaları da yer almayacak. Paris Otomobil Fuarı'na katılmayacak markalar açıklanmışken fuarları ilk dışlamaya başlayan markalardan olan Volvo, gelecek yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda olmayacağını şimdiden declare etti. 
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nu wW EE 


en büyüğü 
Ford Otosan 


Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2017 yılında üretimden satışlarda 22,7 mi-Iyar liralık geliriyle Türkiye otomotiv sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu. Son 7 yıldır üst üste otomotiv sektörünün, 3 yıldır da Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmayı sürdüren Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017” araştırmasının sonuçlarına göre 22,7 milyar liralık üretimden satışları ile otomotiv sektöründe “Türkiye'nin en büyük 


sanayi kuruluşu” unvanını almaya hak kazandı. 


İç pazarda 100 bininci 
Eyea satıldı 


İki yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea'nın satışları, 100 bin adede ulaştı. Egea model ailesinin 100 bininci üyesi ise Fiat Egea Sedan Ankara Fiat yetkili bayii Kartaş Otomotiv'de teslim edildi. 
Satılan 100 bininci Egea, 1.6 litre motorlu ve 6 ileri tam otomatik şanzımanlı sedan karoserli versiyon oldu. Fiat, ülkemizde yollara çıktığı 2015 yılının son çeyreğinden bu yana 90 bin adetten fazla sedan ve 10 bin adede yakın hatchback ile station wagon karoserli Egea satışı gerçekleştirdi. Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea Projesi'nin Fiat Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri ihracat pazarlarının yanı sıra iç pazardaki başarısını da sürdürüyor. 


PSA Grubu'nun çiçeği burnunda lüks markası DS, DS 4 ve 

DS 5 modellerinin üretimini durduruldu. Peugeot ve Citroen modellerinden geliştiirlen lüks modelleriyle küresel satışları artırmayı hedefleyen marka, daha yeni modellerden oluşan bir ürün gamı kurmayı hedefliyor. Şu anda iki modelin üretilmiş ve envanterde kalan son örnekleri satılıyor. DS 4, geçen yıl Avrupa'da sadece 11 bin 746 adet satıldı. DS 5 ise toplam 
5738 adetlik bir satış rakamına ulaştı. PSA Group sözcüsü, 

bu kararın Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan yeni bir elektrikli kompakt modelin önünü açmak için alındığını söyledi. 
PSAnın lüks markası, geçtiğimiz yıl yeni amiral gemisi olan DS 
7 Crossback'i tanıtmıştı. 
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HOT NEWS 


Karoy'un üstü açılıyor 


Skoda'nın tamamen öğrenciler tarafından yaratılan beşinci konsepti, markanın en son modeli Karog'un üstsüz versiyonu oldu. Öğrenciler konseptin adını da “Skoda Sunrog” olarak değiştirdi. Çek Cumhuriyeti'nin Mlada Boleslav kentinde, yani Skoda'nın kendi evinde bulunan Skoda Meslek Okulu'nda öğrenim gören yedi farklı bölümden toplam 23 öğrenci, markanın büyük ilgi gören kompakt SUV modeli Karog üzerinde yaklaşık sekiz haftalık bir çalışma gerçekleştirdi. Aracın genişliği, uzunluğu ve değir ölçüleri değişmezken, 1.5 litrelik benzinli TSI motor kaputun altındaki yerini korudu. Bununla birlikte aracın tavanını kesen öğrenciler, kapıların yanı sıra A ve B sütunlarını da yeniden tasarladı. Aracın arka kısmını da tamamen yeniden tasarlayan öğrenciler, araca tamamen yeni bir bagaj yerleştirdi. 


Gastrol Ford Team 
Türkiye dolu dizgin 


Geçtiğimiz yıl rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu ülkemize kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 17-20 Mayıs tarihlerindeki 6.ayağı Portekiz Rallisi'ni başarıyla tamamladı. Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) mücadelesini sürdüren Buğra Banaz — Burak Erdener ikilisi Portekiz'de Ford'un son 6 yıldır dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4x2 Fiesta R2T aracı ile mücadele 
etti. Sezonun bir önceki yarışı olan Tour de Course Corsica Rallisi'ni 17 
ekip arasından 7'inci sırada tamamlayan ekip, geleceğin Dünya Ralli Şampiyonları'nın yarıştığı bu önemli kategoride ciddi bir sıçrama yaparak toplam 14 pilot arasından 4'üncü sırada Portekiz Rallisi'ni tamamladı. 
Portekiz Rallisi'nde WRC2 kategorisinde Fiesta R5 ile mücadele eden Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi ise ilk 10 içinde yer almayı hedeflediği rallide toplamda 17 ekip arasında 11'inci sırada yer alarak hedefine çok yaklaştı. 
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Insignia ayağınıza gelecek 


Opel, kısıtlı zamanı olan otomobil severler için “Insignia Şehrinizde” etkinliğini hayata geçiriyor. Etkinlik kapsamında Insignia test filosu 150 gün boyunca İzmir'den Sivas'a toplam 50 noktayı gezecek ve Insignia meraklılarına istedikleri noktada test sürüşü imkanı sağlayacak. www.insigniasehrinizde.com adresinden kayıt yaptırılabilecek etkinlikte, randevu alınması sonrasında test sürüş ekibi talep edilen noktaya otomobili teslim edecek. 
Test sürüşü sonrasında Insignia satın almaya karar veren müşteriler mevcut tüm kampanyalara ek olarak 
*3 yıl/45.000 km Flexcare garanti paketinden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Etkinliğin Haziran-Temmuz takvimi şu şekilde açıklandı: 


7-21 Haziran: İzmir 

22-23 Haziran: Manisa 

29-26 Haziran: Aydın 

27-28 Haziran: Denizli 

29-30 Haziran: Balıkesir 

2-10 Temmuz ve 17-28 Temmuz: İstanbul 
11-15 Temmuz: Bodrum 

30 Temmuz: Kırklareli 

31 Temmuz-1 Ağustos: Edirne 


Yerli D-Max'te farklı donanım seçenekleri 


2017 yılı sonundan itibaren Tayland'dan ithal edilip sadece V-Cross donanım seviyesiyle satışına başlanılan Yeni Isuzu D- 
Max'in yerli üretim versiyonlarının da Türkiye'de üretimine ve satışına başlandı. Türkiye'de ilk etapta satışa sunulan en üst donanım seçeneği 4x4 otomatik vitesli V-Cross'tan sonra şimdi de iki farklı kabin tercihiyle farklı donanım ve çekiş sistemlerine sahip versiyonlar Türkiye'de satışa sunulmaya başladı. Yeni Isuzu D-Max, 1.9 It'lik güçlü Isuzu motoruyla donatılıyor. 
Yeni Isuzu D-Max'in Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan baz donanım tercihi V-GO MT (4x2 ve 4x4), standart donanım seçeneği V-LIFE MT (4x2 ve 4x4) ve V-JOY AT (4x4) Isuzu D-Max ürün gamını tamamlayan versiyonlar olarak dikkat çekiyor. / 


Alfa Romeo yükselmek istiyor 


Alfa Romeo, 5 yıllık strateji planlaması açıklamasında ikonik iki otomobili GTV ve 8C'yi tekrar müşterilerinin beğenilerine sunacağını 


açıkladı. İtalyan üretici, 5 yıllık strateji planlamasında 8C ve 


GTV'nin yanı sıra Stelvio'nun altında ve üstünde konumlandırılacak iki farklı SUV üreteceğini de doğruladı. Çin pazarı için Giulia ve Stelvio'nun daha uzun aks mesafeli versiyonlarını da ürün gamına 


ekleyecek Alfa Romeo, uzun aks mesafeli otomobil pazarının 


giderek büyüdüğünü belirtti. Firmanın patronu Timothy Kuniskis yaptığı açıklamada; “Bu yıl 170.000 satış 

gerçekleştirdik. Açıkladığımız 5 yıllık stratejiyle 2022'ye kadar bu sayıyı 400.000'e yükseltmeyi umuyoruz” dedi. 


2022'ye kadar ürün gamındaki modelleri neredeyse iki katına çıkaracak Alfa Romeo, 9 yeni otomobil üretecek. 
Ortadan motorlu ve çift turboşarjlı yeni 8C'nin 710 HP civarında güç üretmesi ve 0-100 km/s hızlanmasını 

3 saniyenin altında tamamlayabilmesi bekleniyor. 

Yeni GTV'nin ise E-Boost teknolojisiyle 610 HP güç üretmesi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 50/50 ağırlık dengesini yakalaması planlanıyor. 8C ve GTV modelleri için konuşan Kuniskis; “Alfa her segmenti için spor otomobil üretecek. Geleceğimiz buna bağlı. 8C, karbonfiber mokok bir şasiye sahip, dört tekerlekten çekiş sistemli ve ortadan motorlu gerçek bir spor otomobil. 
Ayrıca GTV için de yaklaşık 610 bg'lik bir Ouadrifoglio versiyon üretmeyi planlıyoruz. dedi. 


Turkcell'den dijital taksi uygulaması 


Taksici UBER savaşı süredursun, taksi ve taksicileri modem dünya şartlarına evrimleştirmek için önemli adımlar atılıyor. 
Dünyada ilk defa taksimetreyi içine alarak, mobil uygulamaları tablete uyarlayan Taxi 7x24 platformu, Turkcell'in güçlü 4.5G altyapısı ve uygulamalarını da kullanarak hem şoförler hem de müşterilere dijital yolculuğun keyfini yaşatacak. Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını söyledi. 


Platform sayesinde, Turkcell altyapısı ve uygulamalarıyla dijital hale gelecek taksiler, mobil Taxi 7x24 uygulamasının yanı sıra ilk defa BiP üzerinden çağrılabilecek. Paycell ödeme alt yapısıyla da yolcular kredi kartı ile güvenli ödeme yapabilecek. Yeni nesil taksi yönetim platformu Taxi 7x24 kullanan araçların içinde şoförler ve yolcular için iki ayrı tablet bulunacak. 

Şoförler tablet üzerinden taksi çağrılarını görebilecek. Haritadan en iyi rotayı seçerek, taksimetrelerini takip edebilecek. Yolcular ise Turkcell'in dijital uygulamaları fizy, Dergilik, TV* ile trafik derdini unutacak. Ayrıca yolcular sisteme entegre edilen alışveriş hizmetleri, haber ve eğlence içerikleriyle yolculuğun tadını çıkaracak. Böylece yolculuk sırasında Turkcell 4.5G ile tabletten internette gezinmenin keyfini yaşayacak. 


Yerli otomobil için şirket kuruldu 


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına CEO olarak Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu. Projenin başına ise Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti. Karakaş, son 12 yıldır oto- 


motiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını anımsatarak, şöyle devam etti: “Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.” 


Pvar— 


Honda, Haziran ayında dizel motorlu Honda Civic Sedan da dahil olmak üzere Türkiye'de üretilen tüm 
Civic Sedan modelleri ve beş kapılı 
Civic Hatchback versiyonu için geçerli olacak özel bir fırsat sunuyor. Haziran ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 103 bin 900 TL'den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic 
RS ve Civic dizel ile beş kapılı Civic 
Hatchback modelleri, 20 bin TL için 
12 aylık vadede yüzde sıfırlık faiz 
fırsatıyla satın alınabilecek. 


—m 
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Automobile Insider 


Fransız elması 120 yaşında 


Köşeli Renault elması tam 120 yıldır ışıldıyor. Bu uzun süreçte markanın otomotiv dünyasına yaptığı katkılar, mücevherden daha değerli... 


Nihayetinde Cumhurbaşkanı, “Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret” AŞ'nin üst Yöneticisi (CEO) görevine Mehmet Gürcan Karakaş'ın atandığını açıkladı. 

Atanmanın gecikmesinin sebebinin de girişim grubunda bulunan firmalardan bir tanesinin “şu arkadaşı bir de biz inceleyelim” isteğinin olduğu dedikodu şeklinde sektörde konuşuldu. 


Netice olarak Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı ve genç bir yönetici. Başarılar dileriz. İnşallah politik çıkarlarla yıpratılmaz ve bugüne kadar gösterdiği başarıları bu görevinde de sürdürür. 


Bir önceki sayıda, yıllardır ülkemizde üretim yapan Fiat firmasının tarihin- den bahsetmiş, önemli kilometre taşlarını hatırlamıştık. 

Bu yazımızda bu yıl dünyada 120. yılını kutlayan Renault firmasından bahsedelim. 


Renault'un hikayesi 1898 yılında Louis, Marcel et Fernand Renault'un kurduğu Renault kardeşler şirketiyle başlıyor. (o Kendi atölyelerinde 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yaptıkları ilk otomobilleri Type A ya da Fransızcasıyla “Voiturette” zamanına göre çok yenilikçi bir otomobildi. O güne kadar motordan tekerleklere güç aktarımı bisiklet gibi zincir ve dişli çarklarla yapılıyordu. İlk defa vites kutusuna motordan direkt güç aktarımı yapılan ve motoru önde bir otomobil imal edilmişti. 


0 tarihlerde otomobiller için “güçsüz” önyargısı vardı. Louis Renault bunu 
yıkmak için Paris'teki 9013 eğimli bir rampayı kullandı. Otomobil bu eğimi problemsizce çıkarak kendini kanıtlayınca tam 12 tane sipariş aldı. 
Voiturette araçların fiyatı 1 işçinin 10 yıllık maaşı olan 3000 Frank idi. Bu siparişle Louis servetinin ilk temelini de atmış oldu. 

1900'lü yıllarda otomobillerin tanıtımları için yarışlar çok önemliydi. Ve Renault kardeşler de diğer üreticiler gibi birçok yarışa katıldılar ve hemen hemen her yarışı kazandılar. Bu başarılar, firmanın en iyi tanıtımı oldu ve bu sayede Renault kardeşlerin atölyelerini büyütmelerine olanak tanıyan siparişler aldılar. 

1902'de Louis, ilk turbo motorunun patentinin yanı sıra 24 beygirlik 4 
silindirli ilk Renault motorunu tanıttı 


1903 yılında, Louis, kardeşi Marcel de dâhil olmak üzere 7 pilotun Paris- 
Madrid yarışındaki kazada ölümünden sonra, yarışlardan çekildi. O tarihten sonra firmayı başka pilotlar temsil etti. 


Bu arada Fernand, ilk yabancı yan şirketleri geliştiriyordu. Renault, birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika'da ve Kuzey Afrika'da şirketler kurdu. Ancak kazada kardeşiyle yaralandıktan sonra uzun süre çalışamadı ve vefat etti. Sonuç olarak iki kardeşini kaybeden Louis 1909 senesinde tek başına Renault'un sahibi oldu. Firmanın adı “Soci&t& des Automobiles Louis Renault” olarak değiştirildi. 

1905 senesinde Paris Londra ve New York taksi piyasasındaki büyük 
başarılardan sonra Renault bir numaralı Fransız otomobil üreticisi haline gelerek seri üretime başlamıştı bile. 


Birinci dünya savasında şirket tam bir dönüşüm yasadı. Askerleri taşımak için 500 adet taksi siparişi aldı. bu taksilerin savaşın sonucuna bile etki ettiği söylenir. Savaş sırasında birçok askeri araç ürettiler. Renault fabrikaları kamyon, ambulans, mermi, sedyeler, uçak motorları ve hatta komple uçaklar üreterek askeri sanayiye hizmet etti. 


Amerika'nın aksine Fransa'da otomobil lüks tüketim olarak görüldüğü için vergileri çok yüksekti. Louis şirketin finansman sorununu çözmek için kendi bankasını kurdu ve şirket kendi kendine yetebilen bir firma haline gelerek otobüs, kamyon, traktörler, üretmeye başladı. Kendi döküm tesisini kurdu. Kum ocakları işletti, orman sanayi kurdu, çelik tesisinde kendi çeliğini üretti. Bütün bunların sonunda Renault ülkede neredeyse bir devlet haline geldi. 

1930 yıllarda “Stella” ile biten kelimeler lüks ve son moda olmak ile eş 
anlamlıydı. 1929 yılında piyasaya sürülen “Vivastella” konforu, kadife koltukları ve 6 silindirli ve güçlü motoruyla Renault'un lüks ve burjuvazi göstergesiydi. 


1937 de piyasaya sürülen Juvaguatre Renault'un ilk çelik gövdeli otomobiliydi. Araç 2 ve 4 kapılı olarak üretilmişti. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası halk arabası olarak Fransızlar tarafından sevilerek kullanılmıştı. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Louis Renault'un Nazi rejimi ile işbirliği şüpheleri, savaş sonrasında tutuklanmasına sebep oldu. Tutukluyken bir klinikte öldü. Sonrasında “Societe des Automobiles Louis Renault “ şirketi kamulaştırıldı ve ismi “R&gie Nationale des Factories Renault” oldu. 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, piyasaya sürülen 4 CV, anlamı “4 kapı, 
4 koltuk, 4 beygir idi. Milyonlarca sattı. Renault'un sembol araçlarından 
biriydi. 


1961 de piyasaya çıkan Renault 4L 1992 senesine kadar üretimde kaldı. 
28 ülkede satıldı. Günümüzdeki araçların ömürleri 5 ile 8 sene arasında 
olduğunu düşününce 31 sene boyunca üretimde kalmanın ne kadar büyük bir ticari başarı olduğu ortaya çıkıyor. 

1964 yılında Am&d&e Gordini isimli mühendis Renault'un elindeki 50 
beygirlik 1108 cm3 motoru modifiye ederek 95 beygire çıkarttı. Otomobil 
1964 yılında Paris Fuarı'nda tanıtıldı ve satın alınabilir küçük spor otomobillerin çağını başlattı. 


1965 yılında Renault R16 ile ilk yılın arabası ödülünü aldı. Bu otomobil 
günümüzde en satılan “hatchback” otomobillerin ilk örneğiydi. Kanada'da, Fas'ta ve Avustralya'da üretildi. 

1969 yılında Renault 12 ortaya çıktı, sağlamlığıyla dünyanın her yerinde kendine haklı bir yer yaptı. Ülkemizde de Oyak-Renault tesislerinde üretilen otomobil toplamda 4.000.000 adet üretildi. 

1972 Renault 5. Renault'un sembol araçlarından birisiydi. Dünyada ilk 
defa plastik tampon kullanılan otomobildi. 5 500 000 adet üretildi. Sportif versiyonu olan R5 Turbo efsaneydi. 


1981 Renault 9. İkinci petrol krizi sonrasında tasarlanan R9 Renault'un 
gerçek bir küresel ürünüydü. Fransa, Türkiye, ABD, Arjantin, Kolombiya ve Tayvan'da toplan 6,3 milyon adet üretilecek olan otomobil 1982 yılında yılın otomobili seçilmişti. 

1984 yılında MATRA firmasından anahtar teslimi satın alınan Espace kendi kategorisinde rakipsiz bir otomobildi. 

1992 yılında tek model, tek donanım, tek motor ve bolca renk sloganıyla 
piyasa sürülen Twingo pratik, sevimli ve ekonomik ve modüler bir otomobildi ve 1 milyondan fazla sattı. 

1996 yılında M&gane Scenic ile yepyeni bir otomobil türü yaratılmış oldu. 
Ardından tüm üreticiler birbiri ardına ayni türde otomobiller piyasa sürdüler. Scönic birkaç yıl boyunca rakipsizdi ve gerçekten çok sattı, firmanın kasasını doldurdu. 


1999 yılında Renault'un efsanevi başkanı Louis Schweitzer Romanya'nın 
Dacia markasını satın alarak Renault grubuna dahil etti. Aynı sene zor durumdaki Nissan'ın da borçlarını ödeyerek çoğunluk hissini satın aldı. 
Alman şirketi Mercedes'in 1998'de Chrysler'ı devralmasıyla ortaya çıkan ve iki farklı kurumsal kültürü birleşmeye zorlayınca ortaya çıkan fiyaskoyu gören Schweitzer, Nissan'a benzer sıkıntılar istemedi. Bu yüzden Nissan'la olan ilişkiyi ittifak (Alliance) olarak nitelendirdi. Nissan'ın kendi kimliğini, kendi kurum kültürünü ve kendi hedeflerini korumasını istedi. 
Bugün Dacia markası altında Renault'un teknolojik desteğiyle Logan, Sandero, Duster gibi kendi sınıflarında çok başarılı olmuş otomobiller üretiliyor. 
Geçtiğimiz günlerde Renault-Nissan İttifak'ı zor durumdaki Mitsubishi'nin otomobil kolunu satın alarak üretilen araç sayısı olarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline geldi. Grubun markalarına bakacak olursak, Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Lada AvtoVAZ, Alpine, Nissan, Infiniti, Datsun, Mitsubishi Motors ve Venucia. 


Gecen ayki yazımda yerli otomobilimizin rekabet edeceği bir “yerli” firmayı anlatmaya çalışmıştım. Bu yazımda da, 120 senedir araç tasarlayıp satan, içinde Japon'u Korelisi Rus'u Fransız'ı ve Türk'ü olan dünyanın en büyük otomobil üreticisi bir diğer “yerli” firmayı anlattım. 

Renault-Nissan ittifakı şu anda dünyanın en çok 90100 elektrikli otomobil üretip satan firması durumunda. Şu ana kadar 200.000 den fazla LEAF ve ZOE üretilip satılmışlar. 

Sonuç olarak “yerli otomobilimizin” en büyük rakibi ülkemizde üretim yapan Renault-Nissan ittifakı gibi duruyor. 

Onlarda 120 senenin bilgi birikimi, bizde ise cesaret ve devlet desteği var. 
Sonucunu birlikte göreceğiz. 
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HOT NEWS 


706 SW podyuma hazır 


Peugeot'nun yollara sunmak için Paris 
Otomobil Fuarı'nı beklediği havalı D segmenti modeli 508'in station wagon versiyonunun da fotoğrafları otomobil basınına dağıtıldı. Son derece cezbedici bir görünüme sahip olan Peugeot station wagonu, coup&vari hatlı ve çift egzoz çıkışlı sportif arka tasarımı, düz zeminli bagajı ve yeni motorlarıyla dikkat çekiyor. 


PureTech 1.64 motoru temelinde geliştirilen iki yeni benzinli PureTech 

180 ve PureTech 225 benzili ve 1.5L ve 
2.0 olmak üzere iki de BlueHDi motor 
eklenen motor gamında 130, 160 ve 180 
HP'lik BiueHDi makineler de yer alacak. 


230 litrelik bagaj hacmiyle selefine göre 
30 litre daha az kapasiteye sahip olan 
208 SW, sınıfın lideri Skoda Superb'e 
göre 130 litre daha az hacim sunuyor. 
Otomobil Eylül ayında Paris Otomobil 
Fuarı'nda sergilendikten sonra Avrupa pazarında satışa çıkacak. 


1 O rilmş 'w 
ç SİŞİİ ' mii 
Ee a a > e ei 


a çi yle e 


ve şimdiye kadar hiç sunulmamış 


Alman üretici BMW, tamamen yenilediği SUV modeli (markanın tanımıyla SAV) X5'i baştan aşağı yeniledi. Sonbaharda Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan Yeni X5, görünümündeki radikal değişiklikler yerine yeni teknolojik özellikleriyle dikkat çekecek. Dördüncü nesile ulaşan otomobil, iddialı yakıt ekonomisinin yanısıra öncelikle Amerika pazarında satışa sunulacak yepyeni V8 motoruyla öne çıkıyor. Tüm X5 versiyonları gibi yine Amerika'da Spartanburg fabrikasında üretilecek olan yeni X5, dünya çapında Kasım ayından itibaren satılacak. 


BMW Live Cockpit Professional'ın standart olarak sunulacağı otomobilde, Driving Assistant Professional ve Parking Assistant Plus Reversing Assistant gibi yardımcı sistemler de yer alacak. Aks mesafesi 42 mm uzatılarak 2975 mm'ye ulaşan Yeni X5'in boyu da 36 mm uzatılarak 4922 mm'ye çıkartırılmış. Aracın genişliğiyse 19 mm artışla 2004 mm'ye ulaşmış. Geniş BMW böbreğinin dikkat çektiği X5'te LED farlar standart olarak sunulacak. BMW'de ilk kez 22 inçlik jantlar -opsiyon olarak- yer alacak. Malzeme kalitesinin daha da artırıldığı iç mekanda arka koltuk yolcuları için Aralık ayından itibaren 10.2 inçlik dokunmatik ekranların sunulması söz konusu. X5'te ilk kez Aralık ayından itibaren üçüncü sıra koltuk opsiyonu sipariş edilebilecek. Yeni BMW X5, markanın BMW dijital anahtarı akıllı telefon üzerinden açılabilen ilk modeli olacak. 


BMW X5'teki en dikkat çekici yeniliklerden biri de yeni geliştirilen V8 benzinli motor olacak. BMW X5 xDrive50i için 100 km'de ortalama 11.6 litre benzin tüketimi öngörülüyor. 462 HP'lik motorun maksimum tork çıkışıysa 650 
Nm.Yeni geliştirilen 6 silindirli benzinli motora sahip BMW X5 xDrive40i ise 340 
HP güç, 450 Nm maksimum tork üretiyor. Altı silindirli dizel motora sahip BMW X5 M50d M Performance modeliyse 400 HP güç, 760 Nm torka sahip. Bu motorun ortalama tüketimi 7.2-6.8 1/100 km olarak açıklanmış. Sıralı altı silindirli 
265 HP'lik BMW X5 xDrive30d ise 620 Nm tork üretiyor. Bu motor versiyonuyla 
öngörülen yakıt tüketimiyse 6.8-6.0 1/100. Yeni xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle otomobilin tutunma özellikleri de daha ileri seviyeye taşınmış. 
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KEMİK |l 
NAKLI 


KÖK HÜCRE NEDİR 


LÖSANTE Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Me 


Kendine benzer hücreler oluşturmak üzere yüksek derec: sınırsız sayıda bölünme ve çoğalma yeteneğine sahip an: 


Kemik iliğimizde kan üreten az sayıda kök hücre bulunm: 


Ayrıca damarlarımızda dolaşan kan ile göbek kordonu ka kök hücre elde edilmektedir. 


HASTANE 


ZELOSANTE Lösi 


ocuk ve Yetişkin Hastanesi 
” i KURULI 


Hastanemizdeki tüm bölümlerden elde edilen gelir ve sizlerin bağışları ile L 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UŞUDUR 


)SEMİLİ ve ONKO Çocuklarımızın tedavileri tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 


444 36 42 


dogakoleji.k12.tr 


Güncel G Serisi platformu üzerinde yükselen GC, sınıfının en güzel SUV modellerinden biri. Tasarımı, donanımları ve teknolojisiyle premiumun doruklarındaki aracın en önemli kozlarından biri plug-in hibrid olması. 


Yazı: Süreyya İZGİ 
Fotoğraflar: Ali AKSIN 
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- #* Plug-In Hybrid teknolojisi 
-# Çok düşük yakıt tüketimi 


* Seçkin iç mekan 
* 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi 
* Sürüş dinamikleri 
* Zengin donanım listesi 
- Hayalet kadar sessiz 
- Arka koltukların önünde şaft tüneli 


yüksek 


Yakıt tipi: Benzin-Plug-In Hybrid 
Motor hacmi (cc): 1991 

Motor gücü (HP/d/d): 21105500 
Maksimum tork (Nm/d/d): 
35001200-4000 

Vites kutusu: 7 ileri otomatik 
Maksimum hız (km/s): 235 
0-100 km/s hızlanma (sn): 5.9 
Tüketim (şehiriçi /şehir dışı/karma) 
(1t/100 km): 2.6/2.5/2.7 

Ağırlık (kg): 1605 

U/G/Y (mm): 4656/1890/1639 
Aks mesafesi (mm): 2873 

Bagaj hacmi (It): 395 
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arkalar modellerine en yeni teknolojilerini adapte ederken artık ortaya gerçekten çok ilginç otomobiller çıkmaya başladı. Mercedes-Benz'in bu SUV modeli GLC, istenirse elektrik yardımıyla hareketleniyor, istenirse elektrikle ilerliyor ve böylece minimumda kalan tüketim değerleri sunabiliyor. 


Aracın iç mekanı kusursuzluklarla tasarlanmış. Alman üreticinin S ve E Serisi modellerinde kullanmaya başladığı LCD gösterge tabloları hariç tüm yeni dönem teknolojileriyle bezeli C Serisi'nden tanıdık kokpitte -ne mutlu ki- hala göstergeli ibreli geleneksel kadranlar var. Ama onların arasına elektrikli seyir hakkında bilgi veren LCD ekran yerleştirilmiş. 
Bir diğer ekran da A ve C Serisi modellerinden tanıdığımız gibi kokpitin üzerinde yer alıyor. Tabii E ve S Serisindeki dijitalleşmeyi gördükten sonra bu ekran kimilerine eski nesil gelebilir. Oysa kullanımı pratik ve menüleri de kolay dolaşılıyor. Kokpiti deri, koltukları alkantara kaplı haute coutre işi kabin, buram buram kalite kokuyor. Ağabeylerinden tanıdığımız Burmester müzik sistemiyle donatılmış aracın içinde insanın kendini önemli kişi zannetmemesi imkansız. Arkadaki yüksek şaft tüneli de 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olmasa kabinde kusursuz bir ortam var. Bu yükselti arkada ortada oturan yolcunun konforunu azaltabilir. 


GLC'nin bagaj zemininde yer alan aküleri, normal- 
de 550 litre olan kapasitenin Plug-In Hybrid'te 395 
litreye düşmesine sebep oluyor. Aküler bagajdaki kablolarla şarj ediliyor. Bu kablolardan biri imkanı olanlar için ev tipi, diğeriyse şarj ünitelerinde kullanmak için. Bagajın eşiğinin olmaması ise yüklemeleri kolaylaştırıyor. Yani bu otomobille, örneğin dur kalk trafikte sadece elektrikle ilerleyerek işlerinizi görüp, akşam eve geldiğinizde ya da mola verdiğiniz bir AVM'de bataryaları şarj ederek bedavaya yakın dolaşmak gibi bir şansınız var. Ama bu teknolojiye ulaşabilmek için 522 bin TL gibi bir bütçeniz olması gerekmekte... (Dikkat, Euro sürekli yükselişte!) 


Başka bir motor teknolojisi 

Şimdi yeni teknolojiler haliyle birbirine karıştırılıyor. 
Aslında karmaşık değil. Ama karbüratör, meksefe, platinle büyüyen nesillere elektrifikasyona dönüşümü kolayca anlatmak hemen mümkün olamıyor. Hibrid, motor havuzunda, benzinli ya da dizel motora elektrik takviyesi sağlayan kapalı devre ikinci bir motoru ifade ediyor. Bu motoru çalıştıran aküleri şarj etmenin yolu sadece diğer motorun ya da frenajın sağladığı rejenerasyon. Ama Plug-In Hybrid (PHEV) olduğu zaman uygun istasyonlarda fişi takıp şarj etme şansınız oluyor. Elektrikli ise adı üstünde elektrikli. Onlarda fosil yakıtlarla çalışan başkaca bir motor bulunmuyor. 


İçinde (Ooturmakta Olduğum Mercedes-Benz 
GLC350e, Plug-In Hybrid. Hedefi -şimdilik- fosil yakıtla çalışan ekürisine olabildiğince destek vermek. Aslında bu motorlar, akaryakıtlardan elektrifikasyona geçiş sürecinde insanları alıştırıyorlar, hala gereken güveni destekliyorlar. Gördüğümüz kadarıyla sonrası zaten tamamen elektrik. Yeter ki menzil iyice uzatılabilsin. Her marka bunun üzerine çalışıyor ama Tesla ya da Jaguar'ın fiyakası menzildeki başarılarından. Zaman hepsinin teknolojilerini yanıtlayacaktır. Ama tamamen elektriğe geçmekte acele etmeyen markalara da kulak vermek lazım, vardır bir bildikleri, değil mi? 
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Sadece elektrikli olarak 70 km civarı menzil suna- 


bilen lüks araç, ikiz turboyla aşırı beslenen geleneksel benzinli motoruyla ise gidiyor, gidiyor, gidiyor... Gaz pedalını nazik kullanarak yapılan elektrikli kalkışlar, bir otomobilin en çok yakıt harcadığı anları bedavaya getiriyor. Gaz pedalına uygulanan basınç arttığında, bir başka deyişle güce ihtiyaç olduğunda benzin motoru devreye giriyor ve güçlü bir ivmelenme başlıyor. Ha, aracı sadece elektrikle kullanmak isteyenler onu da manuel olarak seçebilir ama menzil kaygılarının olmaması gerek. 
GLC sadece elektrikle 140 km/s hıza kadar deli gibi hızlanabiliyor. 


Bu otomobilin 3.0 litreyi bulmayan tüketim verileri çok iddialı gelebilir. Ama dikkatli kullanıldığında gerçekten bu verileri yakalayabiliyorsunuz. 1.6 
tonluk ağırlığı elektrikle hareket ettirdikten sonrası, sürücünün meziyetlerine bakiyor. Düşünsenize köprü trafiğinde hiç benzin harcamadan ilerlemek mümkün. Sağ ayağınıza biraz hakim olun yeterli. Ha, hızlı kullanmak istediğinizde de ikiz türbin beslemeli 211 HP'lik motor, yakışıklı SUV'u sürükleyip götürüyor. Özellikle motorun maksimum tork 


ürettiği devirler, istenirse elektriğe bağlı kalmaksızın ne kadar çevikçe hızlanabileceğini ortaya koyuyor. 

Sürüş genel olarak dengeli, güvenli, sessiz ve konforlu. Ama derseniz ki keyif? O zaman BMW X3'ü tercih edenler daha iyi zaman geçirebilir. Kompakt boyutlarda olmasına karşın GLC daha büyük insan otomobili. 


Otomobil kullanırken o an hayatımın en önemli şeyini yaptığımı düşündüğümden mümkün olduğunca geleneksel yöntemleri tercih ederim ve sensörmüş, kameraymış, pek de rağbet göstermem. Kimi otomobillerde işi daha da zorlaştıran kameralar varken bu otomobilin geri görüş kamerası, görüntü kalitesi ve yönlendirme detaylarıyla sürücüyü kendisini kullanmak zorunda hissettiriyor. Milimetrik manevralar kolaylıkla yapılırken nasıl ekrana yansıdığını hala anlayamadığım 180 derecelik görüntülerle park etmek, insanı başka bir çağa götürüyor! GLC elektrik modunda çalışırken haliyle motor sesi duyulmuyor. 
Bu da manevralarda olağanüstü dikkatli davranmayı gerektiriyor. Çünkü tam anlamıyla hayalet gibi sessizce ilerliyor. Bu da araç çevresindeki yayalar için risk yaratıyor... 
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BMW 5201 


BMW 7 Serisi'nin küçük bir kopyası gibi tasarlanan Yeni 9 Serisi, 1.6 
litrelik motorla yol alan 520i versiyonuyla makul seçenek sunmayı hedefliyor. Elit sedan performansı ve kalitesiyle göz kamaştırıyor. 


Yazı: Süreyya İZGİ 
Fotoğratlar: Ali AKSIN 


TEST 


eçen yıl tanıtılan 5 Serisi'nin ağabeyi 
7 Serisi ile boy ölçüşür hale geldiğini 
büyük motor versiyonlarından itibaren görmüştük. 2.1 milyon adet satılan önceki versiyonun ardından gelen G30 kodlu jenerasyon, serinin en olgun hali. Gerçi Mercedes- 


" 


Benz de E Serisi için “dünyanın en iyi otomobili iddiasında ama tereddütsüz söyleyebilirim ki bu da “dünyanın en iyi otomobili”, 


Bu gerçeğin ardında birkaç sebep var. Sürüş olgunluğu, sürücüyle ortak hissedebilmesi, dijital teknolojilerde şovu E segmentine indirgemiş olması, premium kelimesinin izah potansiyeli ve tabii performansı. Sadece yüksek hacimli ya da güçlü motor versiyonları için değil. 520i'nin kaputunun altındaki 1.6 litrelik motorda da aynı 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karizmayı aynı elegansı görebiliyorsunuz. Malum, ülkemizin vergi mevzuatı, bize özel 1.6 litrelik motorlu 520i'lerin yollarda dolaşmasına neden oluyor. 
Yoksa Avrupa ülkelerinde satılan 520i'ler gerçekten de 2.0 litrelik motorlara sahip. BMW 5 Serisi'nin temel özelliklerini 530i testinde tanıdığımız için bu otomobile özgü olan 1.6 litrelik motordan başladım. Bu motor, BMW'nin 1 ve 3 Serisi'nde de kullandığı dört silindirli o mütevazı makine. Yine yüksek vergi dilimi dışında kalmak için Mercedes-Benz'in tasarladığı 1.6 litrelik motorlu E180 gibi zayıf halka pozisyonunda. Ne var ki o zayıflığı kalkışlardaki hantallık dışında ne akıcılıkta ne de ara hızlanmalarda pek görmüyorsunuz. Ama bu kadar ihtişamlı duruşa karşın ilk kalkış anındaki tutukluk sürücüyü biraz şaşırtıyor. Neyse ki durumu çabuk toparlıyor. İkiz turbo ile gelen küçümsen- 


TEST 


emeyecek 170 HP'lik güç çıkışı, BMW 520i'ye 156 
HP'lik E180'e göre dikkate değer bir performans üstünlüğü getiriyor. Üstelik bence hala dünyanın en iyi şanzımanı olan ZF eseri 8 ileri vitesli Steptronic, performansı olduğundan daha fazla hissettiriyor. Zengin donanım özellikleriyle cazibesi artırılan 520i, 530i ile 100 bin TL'yi aşkın farkı ödemek istemeyenleri BMW karizmasıyla tanıştırabilir. Tüketim mi? Fabrika verilerinde geçen minimal değerlere çok da aldanmamanızı öneririm. Onlar yer çekimsiz, rüzgarsız, atmosfer basıncının olmadığı ortamda “saptanmış” ütopik değerler. Gerçek şu, bu otomobil İstanbul şehir trafiğinde 9-10 litre aralığında seyrediyor. Makul rakamlara erişebilmek içinse düşük hızlarda uzun yolculuklar yapmak gerekiyor. Efficient Dynamics özellikleri, göstertge tablosundan da sıkı bir takiple tüketimde dikkate değer destek sağlıyor. Ama bu dediğim gibi sadece sabırlı, kontrollü ve uzun yolculuklarda yapılacak emekli sürüşlerinde... 
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Kabine geçelim, yüksek donanım paketinin etkisiyle 
7 Serisi standartları 5 Serisi'ne inmiş görünen son 
derece elegan bir ortam. Seçilmiş deri döşemeler, kaliteli olduğunu belli eden plastic malzemeler ve tabii gelişmiş, yok yok en yeni dijital teknolojiler... 
Mesela dijital gösterge tablosu kullanan birçok marka var. Hiçbiri BMW'dekiler kadar efektif değil, net ve kolay anlaşılır göstergeler, keşkesiz menüler, 5 Serisi ile yapılacak yolculukları keyif haline getiriyor. Infotainment menülerine ulaşmak için iDrive çok kullanışlı. 10.2 inçlik dokunmatik ekran, berrak ve parlama da yapmıyor. 


Parmağı çevirerek müziğin sesini açıp kapatmayı sağlayan gesture control, yoldaki tabelaları aydınlatırken öndeki araçların sürücülerini rahatsız etmemeyi de bilen akıllı LED farlar, Bentley stilini çağrıştıran ısıtmalı/soğutmalı deri kaplı koltuklar, ortamı iyice seçkinleştiriyor. Otomobilin sürüş karakteri, diğer BMW modellerinde olduğu gibi 


vites konsolundaki düğmeyle Eco 
Pro, Comfort ve Sport modlarından biri seçilerek değiştirilebiliyor. 


7 Serisi ile ortak modüler Cluster Architecture (CLAR) platformu üzerinde yapılandırılmış 5 Serisi, hafifletilmeye buradan başlanmış. 
Alüminyum, magnezyum ve titanyumdan oluşan taban yapısı gövdeyi hafifletirken burulma direncini de iyileştirmiş. Doğrusu 5 Serisi sürüş dinamikleriyle de ağabeyini pek aratmıyor. 100 kg kadar hafifletilmiş gövdesiyle ilk hızlanma dışında gayet çevik olan otomobil, istendiğinde otonom olarak da kullanılabiliyor. 
Direksiyonu tutmak kaydıyla şeritlerden kerteriz alan 5 Serisi, seyahati kendisi sürdürebiliyor. 
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Jayuar E-Pace 
A-Dynamic SE 


İngiliz üreticinin sadece benzinli motorla ithal edilen kompakt 
SUV modeli, dinamik görüntüsü ve performansıyla çok dikkat çekici. Ama fiyat ve tüketim gibi gibi önemli dezavantajları var. 


Yazı: Süreyya İZGİ 
Fotoğratlar: Ali AKSIN 


Dev otomotiv dünyasında SUV'lerin tadını ve kokusunu en son alan markalardan biri Jaguar. Gerçi son dönemde sık 

el değiştirdikten sonra Land Rover ile marka haline gelince toparlanmanın ötesinde hamle sürecine başlayan marka ardı ardına yeni modelleriyle düzlüğe çıkış arayışına girmişti. XE, XF gibi güzel ve prestijli sedanların yanında F-Pace ile SUV segmentine de giren İngiliz üretici, hızlı kompakt SUV'u E-Pace ile -göreceli olarak!- halkla da buluşma amacında. 
Bilemiyorum, belki asıl hamle elektrikli i-Pace ile yapılacak ama şimdilik elimdeki otomobile konsantre olayım. Yalnız model isimlerinin karmaşa yarattığı kesin... 


İlginç bir SUV E-Pace. Kimi rakip alırsınız, X3 olmaz, sanki X1 daha uygun ama 02 olmuyor, 03 daha mı uygun? Ya Volvo XC40? Bilemedim. Bir tık üzerinde Porsche Macan var ki, fiyat ve güç farkı olsa da bence marka kredisiyle denk geliyor. Ha karşılıyor mu, işte ona bakacağız. Dışarıdan gayet tahrik edici bir görüntüsü var E-Pace'in. Şurası bir gerçek 

ki, ağabeyinden daha ateşli görünüyor. Sanki coupe model F-Type'tan alınmış gibi. Farlar, ızgara, tampon ve tabii kuyruk tasarımı tartışmasız sportif bir karakteri işaret ediyor. 
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Hani crossoverların hatchbacklerin yükseltilmesi ile yapıldığından bahsederiz ya sık sık, bu sanki coupe F-Iype'ın yükseltilmesiyle yapılmış gibi! 
Evogue ve Discovery Sport platformu üzerinde geliştirilen otomobil adeta yüksek bir coupe. 


Ama bu tahrik edici gövde hatlarından sonra içeri girdiğimde Kia benzeri hatlar ya da malzeme kalitesi görmek biraz şaşırtıyor beni. Ama Jaguar, gözümde öyle bir mit ki, “İngiliz'in bir bildiği vardır” deyip geçiyorum. Vasat görünen malzeme kalitesi bir kenara, tasarım yine F-Type'tan esintiler taşıyor. Deri kaplama ve kırmızı dikişler, ne yazık ki koyu renk ve plastik yoğunluğunun yarattığı ambiansı kıramıyor. Özellikle sütun kaplamaları hayli ucuz görünüyor. Kokpitin ortasındaki 10 inçlik infotainment ekranı, Jaguar Land Rover markasının ortak kullanımında. 
Benzer ekran menülerini Discovery Sport'ta 

da görmek mümkün, Evogue'ta da. Ama Jaguar Touch Pro diye isimlendirerek kendisini ayrıştırıyor. 

Markanın coupe geleneğinden olsa gerek, sürücü için çok iyi bir oturma pozisyonu sunan E-Pace'in ağabeyine göre çok önemli bir üstünlüğü var. Bu otomobilde A sütunu görüşe engel değil ve inip 


binerken kafa çarpmıyor! Kabinde oturma mesafeleri boyutlar dahilinde gayet tatminkar. Tabii uzun boylu arka koltuk yolcuları “keşke biraz daha geniş olsaydı” diyebilir. F-Pace'teki ferahlığı göremeyebilirler... 


Sportif kuyruk yapısının ardında 570 litrelik kocaman bir bagaj hacmi var. Arka koltuklar yatırıldığında zeminin düzleşmemesi, bu “genç lordun” eşya taşımak için geliştirilmediğini anlatır gibi. 


Borusan Otomotiv, Jaguar E-Pace'i şimdilik sadece benzinli motorla ithal ediyor. Tamam, dizelin dönemi kapanıyor olabilir ama toplumumuz SUWlerde benzin kullanımına hala hazır değil sanki. 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, küçük Jaguar'ı uçuruyor olsa bile insanın aklı sürekli yakıt tüketiminde oluyor. ZF ürünü 9 ileri otomatik şanzımanla donatılmış olan otomobilin belki de yakıt tüketiminde tek kozu bu vites kutusu. Çünkü 2.0 litrelik benzinli motor, bir SUVW'da her koşulda biraz savurgan kalıyor. Gerçi normal koşullardaki sürüşlerde önden çekişle durumu kurtarmak istiyor ama 

yine de şehir içinde ortalama tüketim 10 litrenin altına pek inmiyor. Bilemiyorum tabii, ekonomi yapmak isteyenlerin seçeceği otomobilin Jaguar 


e-motoring magazine > Haziran 2018 


olmayacaktır kanısındayım. 

Canlı karakterli motorun vites değişimleri manuel yapılırken sportif karakteri bir kez daha ortaya koyuyor, vitesler kol ileri itildikçe küçülüyor. Geri çektikçe ileri atılmayı hissettiren “roket etkisi” bu işte. Bunun adı İngiliz sportif sürüş karakteri! 


Keskin direksiyon tepkileri, yüksek güçlü otomobile hakimiyeti net olarak hissettiriyor. 
Sakin kullandığınızda sakin ama gazın ayarını açtığınızda öncelikle sesiyle tahrik edici. 
Otomobilin süspansiyonu yeterince konforlu. 
Gürültü izolasyonu Haziran ayında olmamıza 


karşın halen takılı olan kış lastikleri nedeniyle çok fikir verici olamadı, Lastik ve yol sesi duyuluyordu 


e-motoring magazine > Haziran 2018 


ama kabinde tıkırtıların duyulmadığını ve süspansiyon elemanlarının sessiz çalıştığını söyleyebilirim. 


E-Pace'in sahip olduğu sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, başarılı bir yol tutuşun da garantisini veriyor. Normal sürüşlerde çekişin büyük bölümü ön akslarda olan E-Pace'te patinaj ya da güç kaybı yaşanırsa çekiş 9050'ye kadar arka akslara da paylaştırılıyor. Haldex çekiş sistemi, sportif sürüşlerde kullanım zevkine hitap edebiliyor. Gaz emirlerinde önden çekişi hissettiren SUV, sanıyorum ıslak ya da kaygan yüzeylerde gücü arka akslara aktardığını gösteriyor. Ama arazi kullanımı için eğimde 


hız kontrolü dışında herhangi bir özellik yok. 
Dolayısıyla SUV gördük diye arazi koşullarına atlamamak gerekiyor! Bu otomobilde de sürüş karakterini seçebileceğimiz modlar bulunuyor. 
Direksiyon ve gaz tepkilerini sportifleştirebilirken kardaki sürüşler için evcilleştirebiliyoruz. Bunları kumanda etmek de vites kolunun yanından tek parmak hareketiyle yapılabilecek kadar kolay... 
Ama süspansiyon ayarlarında bir değişiklik olmuyor, ne diyelim, bu sınıfta bu kadar. 


Otomobilin fiyatı 83.000 Euro'dan başlıyor ve R-Dynamic SE donanımıyla 98.000 Euro'ya kadar tırmanıyor. Bu rakamlara çıkmadan alınacabilecek rakipler de yok değil. İyi değerlendirmeli. 


m lke ltd iğ maa 28 e 
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Isuzu D-Max 1.9 V-Cross 


Vergi avantajı sağlayan 1.9 litrelik motorla yeniden yollara koyulan bestseller pick-up Isuzu D-Max, güçlü sürüş özellikleriyle kendi kulvarında yine çok iddialı. 
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skiden yollarımızda Tatko Sanayi 

Grubu'nun ürettiği Chrysler/Dodge/Far- 

go/Desoto AS serisi kamyonetlerimiz 

vardı. Ekmek dağıtımı, beyaz eşya, ambulans, cenaze aracı gibi spesifik amaçlı varyasyonlar dışında tüm hafif nakliyeler için en harcıalem ticari emektarlarımız onlardı... Yüksek yerlilik oranıyla üretimleri 2000'li yılların başına dek devam etti. Tabii ki günün değişen şartlarına göre tasarımları ve kapasiteleri evrim geçirse de çeşitlilik ve rekabet koşullarında artık Chrysler Kamyon Sanayimiz tarihe karıştı. 


21.yüzyılın kamyonet anlayışı da günlük trendlere göre evrim geçirdi. Özelikle kuzey Amerika'ya paralel olarak gelişen Ortadoğu ve Arabistan topraklarında oldukça yüksek müşteri talebine ulaşan kamyonet, yahut hafif ticari nakliye araçları diye isimlendireceğimiz konsept, günümüzde Premium markaların bile ürün gamında bulundurdukları aranan bir modele dönüştü. Amerikan ve Japon markalarından dünyaya yayılan “pick-up” konsepti, modern bir otomobilin konforu ile birleşip, bir de ekonomik teknoloji dizel motorlarla bezeli hale geldiğinde çok enteresan bir pazar oluştu. Bizim yetmişli yılların benzinli Dodge kamyonetlerinin de yerini hızla almaya devam ediyorlar. Fiat'tan Mercedes'e kadar benzer tasarımlarla üretilen pickup, yahut çekiş sistemlerine göre vergilendirilen melez SUV kamyoneti mi desem bilemedim, oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. 


İşte bu ayki test konuklarımızdan biri de bu sınıfın “yerli” üretim ilk temsilcisi olan ISUZU D-Maxl... 
Test aracımız (otomobilimiz demeye dilim varmıyor) ürün yelpazesinin en donanımlı olan versiyonu V-Cross 4x4 AT modeliyle çeşitli parkurlarda yol aldık. 
Daha önce aynı sınıfta farklı rakip firmaların ürün- 


e-motoring magazine > Haziran 2018 


lerin incelemiştik. D-Max'ın bu rakipler karşısındaki avantajlarını ve artılarını karşılaştırma şansına eriştik. 


80'li yılların ortalarından itibaren Japon otomotiv firması Isuzu Motors Limited ile ortak üretim ve iş birliği gerçekleştiren Anadolu Grubu tarafından üretimi gerçekleştirilen D-Max, esas itibarıyla 
2002 yılından beri tüm dünyada en fazla satılan 
pick-up araçlarından bir tanesi. Aynı platform ve mekaniğe sahip GM şemsiyesi altındaki Chevrolet, 
GMC ve Holden ile 7 ayrı kıtadaki üretim tesisleri sayesinde tüm dünyaya dağılıyor. Avrupa kıtasında yalnızca Türkiye ve Portekiz'deki üretim tesislerinde birleştiriliyor. Dolayısıyla Anadolu Holding için de ayrı bir amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. 


Isuzu D-Max V-Cross 4x4, olası tüm donanımları seri olarak taşıyan bir top model olma özelliğine 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sahipti. Elektrik kontrollü ve suni deri döşemeli koltuklarından navigasyon sistemine, elektronik klimadan cruise control sistemine kadar güncel bir binek otomobilinde olması gereken her türlü konfor detaylarını taşıyordu. 1,9 litre hacmindeki yüksek torklu dizel motorun ekürisi 6 oranlı otomatik şanzımanın yanında, SUV olarak pazarlanan birçok “yükseltilmiş otomobil”de bile bulunmayan diferansiyel kilidi önemli teknik aksamlar. Efektif bir dört tekerlekten çekiş sistemini ağır arazi şartlarında kullanıma almak oldukça kolay. Aracı 9649 eğime kadar yana doğru yatırmak mümkün. 


Boş ağırlığı 2 tonun biraz üzerine çıkan D-Max, 3000 
kg maksimum taşıma kapasitesine sahip. Otoban kullanımlarında makul bir yol tutuş sergilese de yüksek hızlara çıkmamak akıllıca olacaktır. Zira salıncaklı amortisör sistemi hem aracın gereğinden fazla salınıma girmesine neden olurken, bozuk 


* Yeterli kalite özellikleri 
* Yüksek performansına oranla ekonomik dizel motor 


* Rakiplerine göre vergi avantajı 


* Zengin donanım 
- Vasat malzeme kalitesi 


- Motor gürültülü çalışıyor 


- Manevralarda burunu görmek zor olabiliyor 
Yakıt: Dizel 
Motor hacmi (cc): 1898 


yüzeyli yollarda kabinin aşırı sallanmasına neden Motor gücü (HP): 16403600 olup konforu olumsuz etkilemekte. Sonuçta bu Maksimum tork (Nm): 

aracın bir kamyonet olduğu gerçeğini ne kadar kon- 36002000-2500 d/d for ve ekipman düzeyi yüksek görünse de akıldan çıkarmamak gerek. 


Vites kutusu: 6 ileri otomatik 
Maksimum hız (km/s): 180 


Motorun esnekliği ve sağladığı ivmelenme düşük 0-100 km/s hızlanma (sn): - hacmine göre hiç de fena değil. Ama tabii rakiplerle Tüketim (şehiriçi/şehirdışı/karma) sağlıklı kıyaslayabilmek için yüklüyken de görmek (1t/100km): 9,3 / 6,9 / 7,8 

gerek. Yalıtım zayıf, motor da gürültülü işliyor. Ağırlık (kg): 2034 

Aracı şehir içi yollarda kullanmak neredeyse bir A mim. 27 22/00, e 
şehirli SUV kullanmak kadar kolay geliyor. Ön Aks mesafesi (mm): 3095 
tekerlerin dönüş çapı oldukça düşük tutulmuş ve bu Kargo hacmi (It): 1.104 It 

da hem dar park manevralarında, hem de uzunluğu (silme kargo yüksekliğine kadar) yaklaşık 5,3 metre olan aracı dar sokaklarda sürebilmek açısından çok avantajlı gözüküyor. Ayrıca 

duruş ve sürüş güvenliğine tam destek veren elek- 


tronik sistemler de araçta yerini almış. Zaten aracın 


e-motoring magazine > Haziran 2018 


TEST a 


frenleri en güçlü yanlarından bir tanesi ve ikinci kez bu tip araçları yüksek hızlarda kullanmamanızı tekrarlıyorum. 5 tonluk bir kütleyi durdurmak için gereken enerji, her ne kadar destek sistemleri ne sahip güçlü frenler de olsa oldukça zor olacaktır. 
Zira ağırlık dağılımı yerden yüksek tasarlanan bu tip araçlarda ne yazık ki fazla hızlı gitmenize algısal olarak kontrolsüz kalma güdüsü ekleniyor. Frenler demişken, çamurlu ve engebeli arazi şartlarında lastik seçimi tutunma kadar frenajı da etkiliyor ve 
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5 tonluk araç sal gibi çamurun üzerinde kayabiliyor. 
18 inçlik şık alaşım jantlara takılmış otoyol tipi lastiklerin bu duruma neden olması çok normal. 
Araca iniş binişler oldukça pratik ve arka koltuklar hem konforlu hem de uzun yolculuklara müsaade edebilecek şekilde sert dolgulu ortopedik koltuklarla bezenmiş. Geri görüş kamerası ve park sensörleri geri manevraları kolaylaştırıyor. 


Çok fonksiyonlu dokunmatik bilgi ekranı kokpitin ortasında yerini alırken, bu ekranın altında gayet akıllıca tasarlanmış dijital iklimlendirme sisteminin yuvarlak formlu kumanda tablosu yerleştirilmiş. 
Ergonomik kusur olarak adlandırılabileceğimiz hiçbir ayrıntı göremedik. Tek eksiklik olarak değerlendirebileceğim nokta, hidrolik destekli yükseklik ayarlı çok fonksiyonlu direksiyonun neden derinlik ayarının olmayışıydı. Kumanda kollarının ve düğmelerinin klasik Japon otomobillerindeki formları 


yanında, gece sürüşlerinde neden yalnızca sürücü cam açma düğmesinin aydınlatılmış olduğunun sırrını çözemedim. Ön koltuk ısıtma tertibatı bile bulunan araçta, gözden kaçmış olan bazı detayların zaman içerisinde çözüleceğini düşünüyorum. Zira 
2017 yılında BBC Top Gear dergisinde yılın pickup modeli olarak seçilmiş bu dünya otomobili (1!) 
mutlaka zaman içerisinde ufak tefek eksiklikleri de tamamlar beklentisi içindeyim. 


Pick-upsınıfında GMsilahıolarakadlandırabileceğimiz Isuzu D-Max, global bir markanın logosunu taşısa da 30 yılı aşkın süredir Türkiye için üretim yapan yerli bir firmanın üretim çatısı altında bulunduğu için ayrıca sempatimi topladı. Mekanik, güvenlik ve ergonomi konusunda kişisel takdirimi kazanmış olan D-Max, sıra bütçeye geldiğinde de olumlu avantajlar sunuyor gibi gözüküyor. 5 yıl veya 100.000 km. 
garantisi vermesi önemli bir artı. 4x4 modellerde 5 


yılda 10.000 TL MTV avantajı ile pazarlanan aracın geçen yıl tanıtılan iddialı reklam kampanyası da satışlarına destek vermiştir diye umuyorum. Yeni D-Max Çift Kabin 4x4 V-CROSS 6A/T test aracımızın tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 174.000 TL olarak verilmiş. Tek kabinli 4x2 giriş seviyesi modelin fiyatı 117.547 TL olarak belirlenmiş. 


Rakiplere bakacak olursak, aynı donanım ve özelliklere karşı gelen Mercedes-Benz X250d 215.820 
TL; Nissan Navara 190.900 TL, Fiat Fullback 161.400 
TL, Toyota Hilux 162.200 TL, Ford Ranger 167.225 
TL ve Volkswagen Amarok ise 192.430 TL fiyat etiketlerine sahip modellerle pazarda yarış halindeler. 
Isuzu D-Max en düşük motor hacmine sahip tek model olarak vergi avantajını da sırtlanmış durumda. Dolayısıyla birbirinden dişli bu rakipler arasında seçim yaparken D-Max'ın öne geçen avantajlarını da doğru okumak gerekiyor. 
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Ford Flex 3.0 V6 Limited 


SUV deyince Amerika! Tartışılmaz. Neden böyle olduğunu bu değişik geometrinin içinde yaşayıp anlatmaya çalıştık. 


Yazı: Süreyya İZGİ 
Fotoğraflar: Ferhat Önal 


Gür gür gür gür... 1.3'ler, 1.4'ler, 1.6'lar ülkesinde ne zamandır duymadığımız seslerle ilerliyorum bu alışılmadık geometrinin içinde. Unutmaya yüz tutmuş sesler geliyor makine dairesinden. 
Ne tuhaf bir araç değil mi? Chrysler Pacifica ya da Honda Pilot ayarında. Hani hiç ülkemizde rastlanmayan boyutlarda. Yıllar önce ilk gördüğümde hissettiklerimi yaşıyorum bugün. Tamam Amerika çok kendine özgüdür, iç pazara yönelik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bir otomobil yapmışlar ama bu gerçekten çok değişik. 
Avrupa'da sadece sirklerde görüldü (!), özellikle İngilizler alay etti, kayboldu gitti, Türkiye'ye ise yolu nasıl düştü bilinmez! Ha kötü mü? 
Asla! Ama öncelikli hedef pazarı olan Amerika ve Kanada'da gayet popüler. Müthiş bir yol otomobilinin içindeyim. Bugün Guliver dev SUV ile geziyor! 


Ford Flex. Yumurta kılıklı SUV'lere gayet maskülen bir alternatifl Amerikan Ford, tüm dünya pazarları için ortak model üretil felsefesi olan One Ford'u uygulamaya sokmadan önce iç pazar için geliştirmişti bu dev SUV'u. Zaten dar Avrupa sokakları ya da Türkiye'de pek manevra şansı yok. Yere göğe sığmaz büyüklükte! 
Ama uzun yolculuklarda muhteşem bir konfor makinası. Çekimler süresince aklımda Flex ile sürekli işi kırıp Bodrum'a kaçmak vardı. 
Fotoğrafları çeken Ferhat'a ayıp olmasın diye yapamadım! 


Tabii bu tasarım bir rastlantı sonucu ortaya çıkmamış. Peter Horbury'nin geçmişi hayli şanlı. Abinin karavana atışı yok resmen! 
Royal College of Art'tan, hem de otomobil tasarımı bölümünden mezun Horbury, stajını Volvo 480 ile yapmış. Daha ne yazayım ki... 
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Vakt-i zamanında Türkiye'de sadece Kadir İnanır'da vardı o modelden. Çeşitli Volvo modellerinden sonra Ford'da Premier Automotive Group'un başına getirilmiş; Jaguar, Aston Martin, Land Rover ve Volvo hep ondan sorulmuş. Sonrası çok daha acayip, Ford adamı Amerika Executive Design Director yapmış. İşte Flex'e varan kariyer bu. 2005'te konsept olarak tanıtılan SUV, 2009'da yollarla buluşuyor. Buralarda çok rastlamasak da Amerika için Kanada'daki Ontario fabrikasında halen üretimde. Neyse araca döneyim ben. 


Boyu 5130 mm olan Flex'in 2990 mm'lik aks mesafesi, B segmenti bir model kadar! Yani tekerleklerinin arasına bir Fiesta yerleştirebilirsiniz! Köşeli köşeli kasa bir hayli de alçak. MINI Clubman'in fotokopiyle büyütülmüş hali sanki! 


4000 civarı farklı otomobil kullandım, hiç böylesini görmemiştim. 
Çok acayip bir şeyle karşılaşıyorum. Bu Flex'in değişik geomerik yapısından da ilginç! Kapıda sıralı rakamlara dokunarak şifreyi girmeden Flex'e bilemiyorsunuz! Yani bu araca “kafa iyiyken” girme şansı yok. Güzel bir önlemmiş. 


Kabinden güncel teknolojilerle işlenmiş on yılın kalitesi akıyor. 
Teknolojiler ahşap görünümlü kaplamaların popüler olduğu dönemlerden infotainment ekranına uzanıyor. Detaylı navigasyon ekranı Amerika'da takılmış kalmış, Avrupa'ya döndüremedik! İçerisi Ford için alışılmadık derecede lüks. Tabii bilemiyorum, her dakika Amerika işi premium Ford'lar kullanmıyoruz. Ama markanın Avrupa modellerinde bu kadar lükse rastlanmıyor. Flex aslında 7 kişilik olarak 
tanıtılsa da ihtiyaçlara göre düzenlenebiliyor. Elimdeki araç, 6 
koltuğuyla tam salon salomanje olmuş. Özel jet gibi seyahatlere uygun. Koltukları istediğiniz gibi çıkarıp, yatırıp kaldırabildiğinizi söylememem gerek var mı? Bu devasa boyutlar içinde üçüncü koltuk sırasında bile koltuklar geniş, rahat ve bacak mesafesi bile geniş. 
Yani “yalancıktan” üç koltuk sıralı değil Flex. Üçüncü sırada oturacak çocukların çıkaracağı gürültü, sürücüye ulaştığında bebeler bir yaş büyümüş olur! Sürücüden öyle uzaktalar! Flex ismi esneklik ve değişkenlikten geliyor. Hani bir dönem de otomotiv sektörü buna oynuyordu, hatırlarsanız. Sonra abartınca kilometreler ilerledikçe hareketli parçaların gevşeyerek tıkırdadığı fark edildi de optimum düzeyde tutuldular. Sonra zaten MPV'ler gitti, SUV'ler pompalandı. 


Bagaj hacmi gerekirse, koltuklar yatırılarak neredeyse Doblo kadar hacim elde edilebiliyor! Bu arada bagaj kapağından söz etmek gerek, 2009'da çıkmış bu araçta dev kapağı Arşimet'in kaldıraçları gibi iki kol hareketlendiriyor! Kapatmak için alıştığım yerde düğme göremeyince bir panikledim, “nasıl inecek bu kapak, erik ağacından 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sallnır gibi asılsam mı” diye düşündüm. İçeride, yan duvardaymış şatonun kapısını açan düğme! 


Dediğim gibi, motordan artık unutmaya yüz tutan karakterin sesi geliyor. Türkiye'de artık büyük hacimli motorlara yer yok. Flex'te Ford'un 3.5 litrelik V6 EcoBoost motoru kullanılıyor. Evet EcoBoost, ikiz turbo destekli benzinli motor! Evet, ben-zin-li! O duyduğum V6 sesi, aslında oluk oluk akıp giden benzinin sesi! 355 HP'lik motor bile ağır tonajlı bu devi sakince hızlandırabiliyor. 470 Nm'lik torkla kafasını sallaya sallaya hızlanan dev cüsse, hızını alana kadar ağır çekimde. Fakat sonrasında durdurabilene aşk olsun! Hızlı tankın önünü kesmemek gerek! 6 vitesli otomatik şanzıman, pürüzsüz yolculuklarda başrolde. O kadar kendinden emin ki, manuel 


değiştirmeye gerek bile duyulmamış. Sürekli dört tekerlekten çekişli olan Flex'te ön ve arka akslar arasındaki tork dağılımı anlık olarak değişiyor. Özetle kaygan yüzeylerde patinaja düşen tekerlek olursa güç, anında diğer akslara aktarılıyor. 


Bu dev otomobilin sunduğu en büyük avantaj geleneksel Amerikan konforu. Gerek sürüşte gerek kabin imkanlarıyla müthiş bir konfor düzeyi hakim. O pürüzsüz akış gidişinin tadına doymak imkansız. Ama dediğim gibi, belli bir güce sahip olmasına karşın, önceliği konfor. Akıp giderken fazladan duyulan tek ses, -o da gazın ayarını kaçırırsanız- V6 motorun kükremesi. Ama durduğunuzda nasıl ve nereye park edersiniz, onu ben bilemem. Manevrası dert değil elbette ama önemli bir mesele! En kötü ihtimalle kaldırıma park etseniz bile yarısı yine yolda kalıyor. Burası Türkiye! 140.000 km'deki 2010 model bu özel otomobil Yeniköy Motors'da özel bir müşteri bekliyor. 


Bildiğim kadarıyla Ford Flex'in Avrupa'da yapılmış çarpışma testi yok. Ait olmadığı bir pazar için gerek görülmediği anlaşılıyor. Ama yaptığım sürüşün ardından naçizane önerim, gördüğünüz yerde kaçın, yol verin, önünde durmayın olur © 


Bir rivayete göre Ford bu modelin üretimini 2020'de noktalayacakmış. Tabii yakıt tüketimi insanlara yaka silktiriyor olmalı. Ama elektrik uygulandığı zaman belki bu kararı gözden geçirtecek gelişmeler yaşanabilir. 
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Bir hbaşkayı 
San Fransis 


Kültürel Streets of San Fransisco 


ugün yaşı 40”larda olan kadın erkek herkes tanırdı onları 1970'ler biterken. TV dışında bir eğlencenin olmadığı o dönemde bu kült diziyi kaçıran pek olmazdı. Karl Malden'in tecrübeli ve babacan polis tavırları, genç ve yakışıklı Michael Douglas'ın çevik manevraları belki de o yaş kuşağını ilk kez bir kült diziyle tanıştırıyordu. Düşünün ki bir kuşak hırsız-polis kovalamacısını, inişli çıkışlı San Fransisco caddelerini, bir çok Amerikan otomobilini ve tabii şehrin kendine özgü tramvaylarını bu diziyle öğrendi. 
Tabii 1970'lerin vazgeçilmezlerinden wah-wah gitar akorlarını da öyle! 
Hepimiz biraz San Fransiscoluyduk o yıllarda! 

TV'de yayınlanmaya başlamadan önce Caroyln Weston'ın “Poor Poor Ophelia” isimli romanından bir pilot bölümü çekilen dizi, 16 Eylül 1972”de ABC televizyonunda haftada bir Cuma geceleri 21.00”de yayınlanmaya 


başladı. yan polisiye dizi, iki detektifimizin soluksuz maceralarından oluşuyordu. Yapımcı Ouinn Martin, diziye o kadar inançlıydı ki, CBS'in iki popüler sitcom'u “The Mary Tyler Moore Show” ve “The Bob Newhart Show” ile aynı saatlerde yayına koymaktan çekinmedi. Bu arada benzer içerikli bir cinayet draması “The Rookies” de San Fransisco Sokakları'ndan sadece 5 gün önce yayına başlamıştı. Ama “Streets of San Fransisco” izleyicileri çok çabuk yakaladı. İlk sezonunda Cuma geceleri yayınlanıp yeterince dikkat çektikten sonra, ikinci 


sezondan itibaren diğer kanalların başarılı polisiye dizileriyle rekabet için Perşembe gecelerine alındı. 
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Kültürel Streets of San Fransisco 


Dizide tecrübeli ve genç detektifleri canlandıran Mike Stone ve Steve Keller'in performansı o kadar başarılıydı ki, ikisi dizi bittikten 11 yıl sonra People dergisinin okurları tarafından hala en iyi ikili olarak ödüle layık görülebiliyordu. 
Zaten Karl Malden, Michael Douglas'ı “Hiç sahip olmadığım oğlum” olarak tanımlamış ve dizinin oyuncu kadrosu seçilirken Ouinn Martin'e alması için bastırmıştı. Michael Douglas ise bu komplimanı karşılıksız bırakmıyor ve Malden için “benim akıl hocam” diye tarif ediyordu. 


Dönemin Amerikan otomobillerinin geniş bulvarlarda cirit attığı, Bullit'teki gibi 


basamaklı caddelerden uça uça birbirini kovaladığı dizi, ikilinin çözmek için uğraş verdiği cinayetler üzerine kuruluydu. 20 yıllık polislik deneyiminden sonra şehrin emniyetinin detektif bölümüne transfer olan Mike Stone, eküri olarak yanına verilen yeni akademi mezunu 28 yaşındaki yakışıklı Steve Keller ile birlikte maceradan maceraya koşturuyorlardı. Böyle yazdık ama tabii olaylara koşturarak değil, 1971 model Ford Galaxie 500 ile müdahale ediyor ve suçluları kovalıyorlardı. Merkezden telsizle ihbar gelince Mike Stone, Steve Keller'a “Move it!/bas gaza” direktifini verirken bir yandan siren çalmaya başlıyor, bir yandan da çakarlı kırmızı lambayı tavana yapıştırıyordu usta detektif. Tabii o anlarda wah-wah gitarların eşliğinde soul klasikleri duyuluyordu. Dört kapılı kahverengi Galaxie 500, tipik San Fransisco sokaklarında AMC Javelinleri, Ford Mustangleri, Dodge Charger'ları, Ford pikapları ve daha nicelerini yaylana yaylana kovalıyordu. Dizi otomobiller üzerine kurulu değildi ama her halinden Steve McOucen'in “Bullit”inden etkilendiğini belli eden kovalamaca sahneleriyle, çekim teknikleriyle izleyicileri Amerikan otomobillerine de doyuruyordu. 
Neredeyse desek ki “her kovalamaca başladığında kaçan ya da kovalayanın karşısına şehrin en merkezi yerinde bile olsa TIR ya da çimento kamyonu 


çıkabilmesi” akımı, bu diziyle başlamıştır!.. 
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KarlMalden 
.chaelDouglas 


Dizi dolu dolu geçen 119 bölüm ve 5 sezonun ardından 9 Haziran 1977?de sona 


erdi. Ünlü aktör Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas, finalde biraz pay sahibi olmuştu; şöyle ki, 1975 yılında Oscar kazanan Jack Nicholson'ın unutulmaz filmi “One Flew Over the Cuckoo's Nest” (Guguk Kuşu)'nun yardımcı yapımcılığını üstlenmişti. Zaten sonrasında da kendisine yapımcılık üzerine bir yol çizdi Douglas. 

“San Fransisco Sokakları” sadece bir polisiye dizi değildi, hem uzun süren başarısıyla Amerikan televizyonculuğunda bir ekol yaratmıştı hem de sonradan ünlü olacak oyuncuların stajlarının son bölümünü yaptıkları sahne olmuştu. Leslie Nielsen, Nick Nolte, Armold Schwarzenegger, Tom Selleck, Larry Hagman, başta olmak üzere bir çok efsane oyuncunun rol aldığı bölümlerden ikisinde Michael Douglas”ın annesi Diana Douglas da yer almıştı. 

Dizi 1977'de sona erdikten sonra ilerleyen yıllarda önce video setleri, sonraki dönemlerde de DVD setleri ilgi görmeye devam etti. Eminiz ki halen yayınlansa o 1970'lerin muscle car'larını caddelerde görmek için izleyecek bir dünya oto- 


mobil meraklısı çıkabilir. 
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ETERNAL | Morgan Plus 8 (1968-bugün) 


Ünlü İngiliz otomobil üreticisi Morgan'ın 
1968 yılından 
itibaren yollara çıkan roadisteri Plus 8, çok küçük değişikliklerle üretilmeye devam ediliyor. 

Klasik yövde tasarımı | 3 
ve güçlü sporcu m ruhu bu rOaisteri 5 ii, 


e-motoring magazine > Haziran 2018 


> S5 


Balam id 


e-motoring magazine > Haziran 2018 


ETERNAL Morgan 


20. yüzyılın başlarında kurulan İngiliz otomo- 


bil üreticisi Morgan, modellerinde hep başka 
markaların motorlarını kullanıyordu. 1910 
yılından itibaren Worchestershire”daki atölyesinde faaliyete geçen marka, 1935'te üç tekerlekli araçlar üretmeye başladı. 1953 yılında üç tekerlekli otomobil üretimine son veren marka, günümüze kadar ulaşan klasik formuna kavuştu. 4 silindirli Standart Vanguard motoru kullanılan otomobilde farlar çamurluklara yerleştirildi, radyatör ızgarası da bir ağıza benzetildi. 45 derece açılı bagaj kapağı klasik görüntüyü sportifleştiriyordu. 
Triumph”tan alınan TR2 motorlu Morgan Plus 

4 oldukça tutulmuştu. 1967 yılında Triumph 
motorlu TR5'te motorun yerine 6 silindirli motor kullanıldı. Ancak 6 silindirli motorun iriliği, 


şasinin değiştirilmesini gerektirdi. Sonunda kısa 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Plus 8 (1968-bugün) 


ama daha geniş bir V8 daha iyi uyum sağladı. 30 
yıl boyunca Morgan'a motor sağlayan Standart 
Triumph ile anlaşma bitince yerine Rover'dan 3.5 


litrelik alüminyum V8 kullanılmaya başlandı. 


Plus 4, 160 km/s hıza ulaşmakta zorlanırken 

V8 motorlu Plus 8 kolayca 190 km/s hıza ulaşabiliyordu. Otomobiller ne kadar birbirine benzese de 8 silindirli motora sahip olan otomobilin elde üretilen ve ahşap şasinin üzerinde duran karoseri daha geniş ve aks mesafesi de daha uzundu. Yeni modelde en çok dikkat çeken özelliklerden biri magnezyum alaşımlı hafif jantlardı. 
Talep olmasına karşın Morgan az üreterek değer yaratma peşindeydi, haftada 15 otomobil ancak üretiliyordu. 1973 yılında Moss şanzımanın 


yerine Rover Coupe 3500S'ten alınan 4 vitesli 


bir vites kutusu kullanılmaya başlandı. 1985'ten itibarense motorun beslemesi enjeksiyona döndü. 
1990 yılına geldiğimizde Morgan, 3.9 litrelik 


motor kullanmaya başladı. Klasik tasarımla 


gerçekleşen V8 eşleşmesi, Morgan Plus'ı müthiş 


sürüş zevkiyle klasik bir roadster haline getirdi. 
Morgan'ın keyfi, 1959”dan itibaren yönetim kurulu başkanı ve tabii ki tasarımcısı Peter Henry Geoffrey Morgan'ın 20 Ekim 2003”deki ölümüyle kaçtı. Ama Morgan tutkunlarının desteğiyle marka 


yoluna devam etmeyi bildi. 


Modem zamanlara geldiğimizde Morgan da kendini çağa uydurmayı bildi. 2012 yılında Zytek'ten alınan 70 kW'lık motorla ilk elektrikli Morgan da üretildi. Bu otomobilin sahip olduğu 300 Nm'lik 


tork, klasik sürüş lezzetini yansıtıyordu. 
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